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Van de dominee

31 maart is het Pasen. Dan vieren wij de opstanding van Jezus Christus uit de dood.
Pasen wordt niet ieder jaar op dezelfde datum gevierd, maar wel in de lente. Als
de natuur weer ontwaakt uit de doodse winter en het jonge leven zich aandient.
Wie in de bijbel leest over de kruisiging, dood en opstanding van Jezus, kan niet
anders dan op zondag uitkomen als de dag om Pasen te vieren. Na de rustdag van
de joden (zaterdag) “gingen vrouwen zeer vroeg op de eerste dag van de week
naar het graf”. Die eerste dag van de week, de dag waarop het leven opnieuw
begon, is vergelijkbaar met de eerste scheppingsdag. De zon staat op; het licht
breekt door. Die dag laat God Jezus opstaan uit de dood. Als bewijs, dat het leven
de dood overwint. In de tijd voor Pasen bezinnen wij ons op wat mensen op dit
moment in de greep kan houden. Angst voor geweld, ongeloof over het
voortduren van oorlog, onzekerheid ten aanzien van ziekte en machteloosheid om
het probleem van onrecht goed aan te pakken. Maar God treedt op als bevrijder,
zoals hij eertijds het volk Israél bevrijdde uit de greep van de farao van Egypte.
Vrijheid betekent samen feest vieren! Dat mogen wij van ganser harte doen, na de
Stille week, waarin wij de weg volgen, die Jezus ging tot in de dood. Hij nam de
schuld op zich en bevrijdde ons daarmee van het kwaad. Op Pasen mogen wij
zingen: “Juicht, want Jezus is Heer. Jezus de Koning, die mensen het leven weer
geeft!”.

Een hoopvolle maand maart gewenst,

Ds. A. van Waard
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Sobere maaltijd

Maandag 25 maart willen wij met gemeenteleden een sobere maaltijd houden in
het Protestants Centrum. Een eenvoudige, doch voedzame maaltijd voor en door
gemeenteleden van jong tot oud. Zo kunnen wij ons bewust worden, dat niet alle
luxe nodig is en dat een mens niet leeft van brood alleen. De bijdrage van €10,- die
voor deze maaltijd gevraagd wordt (kinderen tot en met 12 jaar: €5,-) gaat, na
aftrek van de onkosten naar een goed doel. Wilt u of wil jij koken? Graag! Geef je
voor koken en/of eten voor 18 maart op bij ds. Astrid van Waard
(astridvanwaard@hotmail.com, 06-83696929).

Bijbelmeditatie Zonnewiede

Dinsdag 12 maart is er bijpbelmeditatie in Zonnewiede van 10.30-11.15 uur. Wij vieren
met elkaar het Heilig Avondmaal. ledereen uit de zorg en de inleun is van harte
welkom. Ds. A. van Waard gaat voor en de heer A. Nijmeijer begeleidt de liederen
op het keyboard.

Bijbelgespreksgroep

Donderdag 14 maart komt de bijbelgespreksgroep bij elkaar in het Protestants
Centrum. We lezen Deuteronomium 24 en 27. Ook de tekst voor de zondag erop
wordt gelezen: Johannes 12: 20-33. Wilt u ook de bijbel met elkaar lezen? Deze
boeiende en leerzame middag is van 14.00-16.00 uur. Gespreksleiding is in handen
van ds. A. van Waard

Liturgisch bloemstuk

In de tijd voor Pasen zien we in de kerk een (aard)bol, die langzaam van donker
naar licht kleurt. De bol wordt groener (kleur van hoop) en we zien steeds meer
bloemen, die passen bij de schriftlezing. Wij geloven, dat de wereld waarin wij
leven, die voor velen nu nog somber stemt, eens een bloeiende aarde zal zijn.
Tijdens de Stille week zal er ook bij iedere dienst een passend liturgisch bloemstuk
zijn.

Door Gerry van Bruggen, Marjolein Petter, Diny Smit en ds. Astrid van Waard
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Zondagsschool en Palmpasen

Op zondag 3, 17 en 24 maart is er weer zondagsschool. Dan wordt het project voor
de 40-dagentijd “Wat goed dat jij er bent” gevolgd. Wat goed, dat andere mensen
bij ons zijn, op momenten dat we het goed kunnen gebruiken. Ontdekken we daar
iets van God? Alle kinderen krijgen een gezinsboekje, dat ook thuis gebruikt kan
worden.

Palmpasen

Op 24 maart mag je met je palmpaasstok naar de kerk komen. We verzamelen om
9.45 uur bij het Protestants Centrum en gaan dan in een bonte optocht naar de
kerk. Daar hoor je het verhaal van palmpasen, zing je een lied en loop je met je
palmpaasstok door de kerk . Weer terug in het Protestants Centrum kun je eieren
verven en knutselen over Pasen. Zo kom je al in de sfeer van Pasen. Kom jij ook?
Ook ouders, broertjes, zusjes, opa’s en oma’s zijn van harte welkom.

Hilga Knol en Marloes van Dam

In memoriam Hendrik Baas

Op 3 februari 2024 is overleden Hendrik Baas, op de leeftijd van 84 jaar. Hij
woonde de laatste anderhalf jaar in Zonnewiede in de zorg. Hij was al langere tijd
ziek. Parkinson diende zich al jaren geleden aan en aanvankelijk was daar thuis aan
de Berken mee te leven. Zeven jaar geleden verhuisden Henk en Gre naar
Zonnewiede. Hendrik was een geboren en getogen Gieterse, de oudste zoon van
het gezin Baas, dat ook nog twee dochters en een zoon telde. Na de lagere school
en de ambachtsschool, ging hij werken bij de Ford garage in Steenwijk. Collega’s
met wie hij daar werkte, werden goede kameraden voor het leven. In 1965
trouwde hij met Gré Vink. Ze kregen een zoon: Simco en waren maar wat blij met
hem. Henk kon na zijn werk in de garage bij de bouw terecht. Hij was
vakbondsman en besteedde daar veel tijd aan. Hij was bij de Flagellanten en
samen met Gre zat hij bij de Gieterse dansers. Samen zijn ze verschillende keren
mee geweest met reisjes, die door deze groepen werden georganiseerd. Maar ook
bij het Olde Maat-huus waren ze vaak te vinden, waar ze kniepertjes bakten. In de
vakantie gingen ze vaak met de caravan kamperen met familie en vrienden. Ze
hebben samen mooie fietstochten gemaakt. Bijzonder was de bouw van het huis
voor Simco en Bea. In Oldemarkt werd door Simco en zijn kameraad samen met
hun vaders een twee-onder-een-kap woning gebouwd, waar zij al weer 25 jaar
wonen. Tijdens de afscheidsdienst hebben wij zijn leven gesteld in het licht van
een gelijkenis uit het evangelie volgens Matteus: de bouw van een huis. Als




bouwvakker was dit voor Henk goed voor te stellen. Je huis op een rots bouwen
zal door de toehoorders van Jezus verstaan zijn als je leven bouwen op God. Het
leven van Henk ging gepaard met mooie gebeurtenissen, maar ook met moeite en
verdriet. De stormen van de tijd hebben zeker tegen hem aangebeukt, maar toch
bleef hij staande en kon hij genieten van de zorg van zijn vrouw Gre, zijn zoon met
zijn gezin, de kleinkinderen en achterkleinkinderen. Wanneer Jezus op weg is naar
Jeruzalem, bereidt hij zijn leerlingen voor op zijn heengaan. Hij onthult, dat Hij op
weg is naar het huis van zijn Vader. Een woning, die velen kan herbergen. Moge
Hendrik Baas zich nu geborgen weten, in Gods Vaderhuis. Wij wensen Gre Baas,
kinderen, klein- en achterkleinkinderen Gods zegen in de tijd die komt.

Ds. A. van Waard

Dankbetuiging

Een hand .. een woord ... een gebaar ... doen zo goed als je iemand die je liefhebt,
verliezen moet.

Het gemis zal blijven, maar het heeft ons goed gedaan zoveel blijken van
medeleven te mogen ontvangen, na het overlijden van mijn lieve man, onze vader,
opa en opi: Thijs Miggels

Hiervoor betuigen wij onze welgemeende dank.
Minie Miggels-Oort

Kinderen en (achter)kleinkinderen

Preekrooster

3 maart Ds. A. van Waard-Pieterse, uitgangscollecte voor de Zending en wel voor de
predikantenopleiding in het Midden Oosten; tevens koffiedrinken

10 maart Ds. A. van Waard-Pieterse; Gezamenlijke dienst in de DGZ kerk; collectedoel
nog niet bepaald.

17 maart Ds. Pap, Kerkenveld: uitgangscollecte Noodhulp voor de kinderen in Rwanda

24 maart Ds. Zomer; Palmzondag

28 maart Ds. A. Van Waard-Pieterse; Witte Donderdag, Heilig Avondmaal; 19.30 uur!!

29 maart Dhr. J.Smit; Belt-Schutsloot; Goede Vrijdag; 19.30 uur !!

30 maart Dhr J. Smit; Belt-Schutsloot: Stille Zaterdag; 21.00 uur!!

31 maart Ds. A. van Waard-Pieterse; Pasen




Toelichting collectes 3, 17 en 28 maart.
Zondag 3 mrt. Libanon

Christelijke instellingen in Libanon hebben een regionale functie. Ook theologische
opleidingsinstituten in Beiroet leiden predikanten op voor het hele Midden-
Oosten.

Zondag 17 mrt. Rwanda

In Rwanda zijn weinig kinderboeken. Drie Rwandese predikanten laten leerzame
stripverhalen voor kinderen maken, die ze via scholen door heel Rwanda
verspreiden. Het verhoogt de leesvaardigheid van kinderen en helpt hen
nadenken over belangrijke onderwerpen uit hun dagelijks leven.

Avondmaalscollectie Witte Donderdag 28 mrt. Nederland

De Protestantse Kerk werkt samen met The Passion om het paasverhaal aan
miljoenen Nederlanders te vertellen. Een missionaire kans! Rond deze jaarlijkse
uitzending ontwikkelt de Protestantse Kerk extra initiatieven om naar buiten

gericht kerk te zijn.

Toelichting Liturgisch-bloemstuk 40-Dagentijd.
Zondag Oculi 3 mrt.

Kernwoorden: niet zien, donker, reflectie. Schikking: De paarse bloemen van de
primula symboliseren de donkere ogen waar het licht niet in weerkaatst. De bol
wordt weer wat groener.

Zondag Laetare 10 mrt.

Kernwoorden: hoop op vrede, gebed. Schikking: Het donkere paars van boete en
inkeer kleurt roze. De bol is nog groener geworden, er is hoop. De V vorm van de
takken staat voor het vredesteken met daartussen een tulp, die symbool staat
voor gebed.

Zondag Judica 17 mrt.

Kernwoorden: rechtvaardig, vertrouwen, oplossen. Schikking: aan het groene mos
wordt gras toegevoegd, de verwijzing naar het land. De driekleurige viooltjes
staan symbool voor de aanwezigheid van God. In het midden een puntvormig
blad, als teken van rechtvaardigheid.




Palmzondag 24 mrt.

Kernwoorden: feest, hosanna, intocht, vooruitkijken naar de Goede Week.
Schikking: Bovenop de Palmpasenstok komt de bol in plaats van een
broodhaantje. De stok symboliseert op deze manier het kruis dat gedragen wordt
om de aarde te redden.

Witte donderdag 28 mrt.

Kernwoorden: dienaar zijn, oproep. In de schikking worden klokjes geplaatst, de
oproep om dienaar te zijn. De witte doek verwijst naar de voetwassing.

Goede Vrijdag 29 mrt.

Kernwoorden: ellende en duisternis. Schikking: schuin op de bol wordt een houten
kruis geplaatst.

Stille Zaterdag 30 mrt. Kernwoorden: vertrouwen en wachten. Op de schuine bol
met het kruis worden klimopranken aan toegevoegd als teken van trouw.

Zondag 31 mrt. Pasen.

Kernwoorden: nieuw begin, het leven gaat stromen. Vanuit de opening op de bol
stroomt het nieuwe leven. Voorjaarsbloemen en bloeiende ranken vormen samen
een levensader.

PVD nieuws

Op 12 maart hoopt dhr. H. Kruider zijn verjaardag te vieren. Heel speciaal om de enige
8oplusser te zijn die in maart jarig is. Wij wensen u en allen die deze maand jarig zijn een
fijne dag.

Collecte en bloemen

4 febr. Avondmaalscollectie € 77,60; Wereld Diaconaat; Bangladesh
Uitgang: Diaconie/Kerk; Diaconie € 55,00, Kerk € 55,00
Bloemen: mevr. G. Veen-Kiekebos

11 feb. Diaconie € 30,80 en Kerk € 36,00
Uitgang Kerk € 33,20
Bloemen: dhr. H. Bomert, Beulakerweg

18 febr. Diaconie: € 44,80 en Kerk € 37,91
Uitgang: Diaconie € 51,40 t.b.v. Noodhulp opvang vluchtelingen Griekenland
Via QR-code: € 19,00 verdeelt over de 3 collectes.
Bloemen: fam. Appelo

25 febr. Diaconie: € 46,10 en Kerk € 49,20
Uitgang Kerk: € 46,40
Bloemen: mevr. G. Baas, Zonnewiede




Giften

In de afgelopen maand ontving Hans Spitzen € 150 voor de Kerk.
Heel hartelijk dank hiervoor.

Kerkbalans 2024

De actie ‘kerkbalans” is weer afgelopen en we zijn heel blij te kunnen melden dat de
toezeggingen voor de kerkbalans 2024 in totaal € 33.670,00. Bedragen. Zeker wanneer
we ons beseffen dat er steeds mindere schouders zijn om te dragen.

Om het toch nog even te vergelijken met 2023: toen waren de toezeggingen n.l. €
34.317,00. En die zijn ook allemaal daadwerkelijk binnengekomen. lets waar we dit jaar
uiteraard ook weer vanuit gaan.

Snertactie

De snertactie van zaterdag 24 heeft het mooie bedrag opgeleverd van ca. € 450 Een heel
mooi resultaat. Alle leden van de activiteiten commissie heel hartelijk dank voor het
initiatief, de organisatie en de uitvoering. Top!




